
     Naam: …………………………………………………………………………………….. Klas: …………… 

 
Allerheiligen en Allerzielen 

 

Afscheid nemen 

 

Waarvan wordt hier afscheid genomen? 
Heb jij dit ook al eens meegemaakt? Kleur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe voelde je je daarbij? Duid aan: blij, bang, boos, verdrietig. 

 



Van dood naar nieuw leven 

De dood van iets geeft leven aan iets anders. 
Verbind wat bij elkaar hoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doen zoals Jezus 

Jezus heeft aan zijn vrienden getoond wat erg belangrijk voor Hem is.  
Na zijn dood doen zij dat verder. Zo blijft Jezus bij hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christenen doen vandaag nog altijd zoals Jezus deed.  

Verbind wat bij elkaar hoort. 
 

De vrienden van Jezus 

vertellen over de 

liefde van God. 

De vrienden van Jezus 

helpen elkaar. 

De vrienden van Jezus 

breken samen het 

brood. 

De vrienden van Jezus 

bidden samen. 



Weg, maar niet vergeten 

Hoe denk jij aan iemand?  
 
 

 


